
Verlangen

Een jongen en zijn bijzondere buurvrouw praten over de betekenis van 
verlangen naar vriendschap en over de definitie van normaal

1.	 Wat betekent het woordje ‘verlangen’ volgens jou?

2.	 Waar verlang jij naar?
	 Noem iets, maar geen materiele dingen zoals een nieuwe telefoon.

3.	 Pedro heeft het over ‘coole matties.’ 
	 Wat zijn matties? Heb jij die?

4.	 Pedro kan zich niet voorstellen dat er mensen zijn die geen vrienden hebben. 
	 Toch zijn die er. 
	 Noem eens een paar oorzaken?

5.	 Wat is eenzaamheid volgens jou? 
	 Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? 
	 Wat deed je toen? 
	 Is alleen zijn een je eenzaam voelen hetzelfde?

6.	 Vaak genoeg hoor je mensen roepen: ‘doe normaal!’ 
	 Maar wat is ‘normaal’ eigenlijk? 
	 Wat vind jij normaal, wat niet? 

7.	 Hoe ziet ‘normaal’ er volgens jou uit? 
	 Kun je het een kleur geven, een vorm?

8.	 Wat vind jij leuker: alles hetzelfde, of juist veel verschillen en diversiteit? 
	 Geef eens een voorbeeld.


