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Uit
Een jongen ziet zijn vader in een homodisco.

Het blijkt dat zijn beide ouders al langer weten dat de vader gay is.
Hoe gaat het gezin hiermee om?

Vroeger deed het gezin in dit verhaal allerlei dingen samen.
Wat bijvoorbeeld?

Hoe zien de weekenden er nu uit?

Wat doe jij in het weekend?

Waarom is de broer zo boos in het telefoongesprek?
Wat heeft Stanley gezien?

Broer en zus zijn boos en geschrokken over wat ze nu weten.
Hun vader is gay. Waarom durfden hun ouders het niet te vertellen?

Zouden zij het zelf wel aan hun ouders hebben durven vertellen
als zij gay zouden zijn?

Hoe probeert de moeder toch weer tot gesprek te komen.

Dit verhaal gaat ook over vertrouwen en je veilig voelen.

Vertrouwen deze ouders hun kinderen? En andersom?
Wat is een brasa?

Hoe denk je dat het verhaal verder gaat?



