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Fiets

Steven is heimelijk verliefd op een jongen.

Hij durft het zijn moeder niet te zeggen. Ze heeft al (geld)zorgen genoeg.

Steven kijk uit naar de zomer. Daar zijn verschillende redenen voor. Noem er een paar.
Veel mensen vinden merkkleding belangrijk. Hoe is dat voor jou?

Wat voor verschil is er voor jou tussen een merkbroek, merktrui en merkschoenen en
kleding zonder merk?

Kopen jij of je ouders wel eens iets in de kringloopwinkel? Zo ja, hoe vind je dat?
Steven voelt zich onzeker omdat hij geen nieuwe kleding heeft en geen dure merken,
zoals zijn klasgenoten. Hij wordt er zelfs om uitgelachen en gepest. Wat vind je daar-
van? Stel dat zoiets in jouw klas gebeurt. Hoe zou je er dan op reageren?

Draag jij ook wel eens een trui of broek die van een oudere broer of zus is geweest?
Zo ja, wat vind je daarvan?

Stelling: iemand met merkkleding is knapper, leuker en beter dan iemand zonder
merkkleding. Klopt dat volgens jouw?

Het komt steeds vaker voor dat gezinnen geen geld genoeg hebben om boodschappen
te doen. Soms moeten ze dan naar de voedselbank. Weet je wat dat is? Ken je ook mensen
die daar naar toe gaan? Zou je het durven vertellen als jullie daar ook komen?
Waarom denk je dat mensen moeilijk over geldproblemen durven praten?

De flat waar Steven en zijn moeder nu wonen staat volgens hem in ‘een beroerde wijk’
Hij noemt het ‘troosteloos’ Wat versta jij onder het woordje ‘troosteloos?’

Er ligt veel troep op straat. Hoe ga jij daarmee om?

Gooi jij je lege blikjes en zo op straat of in de prullenbak?

Steven’s moeder werkt keihard. Ze is moe wanneer ze thuiskomt. Steven probeert ook
zijn steentje bij te dragen door in een supermarkt te werken. Heb jij ook een bijbaantje?
Zo ja,wat? Mag je het geld zelf houden of geef je (een deel) aan je ouders?

Zo af en toe verschijnt er en jongen met vuurrood haar in het verhaal.

Denk je dat hij echt vrienden wil zijn met Steven of heeft hij andere bedoelingen?
Steven vindt deze jongen erg leuk. Hij moet steeds aan hem denken.

Hoe zou zijn moeder reageren wanneer hij haar zou vertellen dat hij verliefd op hem is?
Hoe zouden jouw ouders reageren wanneer je zou vertellen dat je verliefd bent op
iemand van hetzelfde geslacht?

Wat voor klusje denk je dat de jongen met het rode haar bedoelt?

Zou jij het aannemen?



