10.

11.

12.

Deur

Een zoon komt thuis uit de kast als homo
en wordt door zijn vader de deur uit gezet.
Zijn broertje maakt zich ernstig zorgen om hem.

Achter de rode deur is heel veel stress. Hoe komt dat volgens jou?

De hoofdpersoon in het verhaal is bang dat de ouders uit elkaar gaan.

Heb jij ook wel eens zoiets gevoeld of meegemaakt? Hoe was dat voor jou?

De vader drinkt steeds meer bier. Zou hij alcoholist zijn?

Wat betekent dat woord eigenlijk?

Wanneer de ouders weer eens ruzie maken gaat de hoofdpersoon naar zijn kamer.
Hij mist de poes, want die kwam altijd bij hem liggen.

Wie of wat troost jou als je je niet goed voelt of verdrietig bent?

Op een dag komt broer Max weer heel laat thuis. Hoe reageren zijn ouders?

Ga jij wel eens uit? Hoe laat moet je thuis zijn? Kom jij ook wel eens te laat?

Hoe reageren je ouders dan?

Er ontstaat een ruzie. Max roept dat hij homo is.

Zijn vader en moeder reageren allebei heel anders. Hoe reageren ze?

Wat vind je van hun reactie?

Hoe zou jij op je broer reageren nu je weet dat hij een vriend heeft?

Blijft hij net als Max voor de hoofdpersoon, forever, for-ever je broer?

Max is (voorlopig) thuis niet meer welkom.

Zou jij een veilige plek voor hem weten waar hij naartoe kan? En een plek waar hij
andere queerjongeren kan ontmoeten om samen te kletsen en te chillen?

Weet je wat het COC is? Zo nee, zoek het op. Is er een COC bijj jou in de buurt?
Weet je wat een GSA is? Zo nee, zoek het op. Is er een GSA op jouw school?

Zo nee, zou je dat belangrijk vinden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet.

Het is altijd heel belangrijk dat iemand zich gesteund voelt door familie en vrienden.
Niet alleen wanneer iemand lhbtig+ is.

Door wie voel jij je gesteund? Van wie krijg jij support?

En aan wie geef jij steun? Achter wie sta jij, wat er ook gebeurt?
Wat betekenen al die letters Ihbtiq+ ?



