Bird

Romantisch verhaal over de prille relatie
tussen twee meiden en hun liefde voor vogels

Zwaluwen zijn trekvogels. Wat zijn dat?

Het motto van het boek is: “Tame birds sing of freedom, wild birds fly. Vertaal het motto.
Welke vogel ben jij¢ Een tamme of een vrije vogel. Hoezo?

Wie was John Lennon?

Wat betekent vrijheid voor jou? Wat heb je nodig om je echt vrij te voelen?

Zijn er nu dingen die jouw vrijheid beperken? Zo ja wat?

Heb je ook iemand geholpen zodat die persoon zich vrijer kon voelen. Zo ja, hoe?
Judy en Mika zijn twee meiden die erg verliefd zijn op elkaar. Ze zijn lesbisch.
Wat voor relatievormen ken je nog meer?

In het verhaal komt er een zwaluw in de kamer. Dat is erg bijzonder.

Wat is het meest bijzondere dat jij ooit hebt meegemaakt?



